
Voor meer informatie, een interview, voorpublicatie of recensie exemplaar 

kunt u contact opnemen met Herman Dijenborgh, 

tel (06) 2350 5958, mail herman@uitgeverijabessijn.nl

PERSBERICHT BOEK VERSCHIJNT OP 8 JUNI 2025

Dit is geen biografi e maar een auto-biografi e, een  verhaaltjes boek 

over mijn auto-biografi e bestaan als rijinstructeur… en? Een boek over 

een nieuwe start, met ups-and-downs, inleveren en ontvangen, een lach 

en een traan. Over rijles geven en contact met leerlingen, rijangst, 

Feyenoord, de handel, de ziekte van Parkinson, pesticiden en telkens 

ergens weer iets positiefs uit weten te halen. Het leven is te kort om je 

echt druk te maken, dus leef, zing en lach…

 Alle verhalen en anekdotes zijn echt gebeurd. De namen van de 

leerlingen, examinatoren, rijscholen, bedrijven en connecties zijn om 

privacyredenen veranderd of achterwege gelaten. 

‘Ik heb dit boek met ongeloofl ijk veel plezier gelezen! Ik was al enkele 

jaren eerder in contact gekomen met de auteur, Hans van Geluk 

(zijn naam zegt eigenlijk al heel erg veel!), en heb hem in die tijd leren 

kennen als een ongeloofl ijk prettig mens met een onverwoestbaar opti-

misme en een hele gezonde dosis humor. Dit boek is een perfecte weer-

spiegeling van dat bijzondere karakter. 

 De verhalen zijn informatief, bijvoorbeeld over de impact van 

parkinson op het rijgedrag, en hoe een instantie als het cbr daarmee 

omgaat. Maar het is ook vooral een boek dat gaat over positiviteit en 

veerkracht. Het is daarmee een bron van zowel informatie als inspiratie, 

niet alleen voor andere mensen met parkinson (Hans verwijst naar hen 

als zijn ‘mede-parkinsonians’), maar ook voor heel veel andere mensen 

die op wat voor een manier als familie dan ook betrokken zijn bij mensen 

met de ziekte van Parkinson of een vorm van parkinsonisme. 

 Een absolute aanrader dus!’

Prof. dr. Bas Bloem

Hoofd Radboudumc Expertisecentrum 

voor Parkinson & Bewegingsstoornissen

‘Bij ParkinsonNederland zetten we ons elke dag in 

om het leven van mensen met parkinson te ver-

beteren en de ziekte af te remmen, te stoppen en 

uiteindelijk te voorkomen. Maar in de kern draait 

het om mensen. Om verhalen. Om veerkracht.

In dit boek laat Hans zien hoeveel veerkracht er 

schuilt in blijven doorgaan, opnieuw beginnen en 

telkens weer iets positiefs weten te vinden. Zijn 

openheid en aanstekelijke positiviteit dragen bij 

aan meer begrip en herkenning voor iedereen die 

met parkinson te maken hee� .

Ik ben hem dankbaar voor zijn bijdrage en wens u 

van harte veel leesplezier.’

Adse Jelles

directeur-bestuurder ParkinsonNederland
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een nieuwe start, met ups-and-downs, inleveren en ontvangen, een lach 

en een traan. Over rijles geven en contact met leerlingen, rijangst, 

Feyenoord, de handel, de ziekte van Parkinson, pesticiden en telkens 

ergens weer iets positiefs uit weten te halen. Het leven is te kort om je 

echt druk te maken, dus leef, zing en lach…

 Alle verhalen en anekdotes zijn echt gebeurd. De namen van de 

leerlingen, examinatoren, rijscholen, bedrijven en connecties zijn om 

privacyredenen veranderd of achterwege gelaten. 


