
Een boek over een nieuwe start, 

met ups-and-downs, inleveren en 

ontvangen, een lach en een traan. 

Over rijles geven en contact met 

leerlingen, rijangst, Feyenoord, 

ziekte van Parkinson, pesticiden 

en telkens ergens weer iets positiefs 

uit weten te halen. Het leven is 

te kort om je echt druk te maken, 

dus leef, zing en lach…

‘IK HEB DIT BOEK 
MET ONGELOOFLIJK 
VEEL PLEZIER GELEZEN!’
BAS BLOEM

€19,99

De volledige opbrengst gaat naar Parkinson Nederland
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